
desolation 
 
 
 
als een verregende blueshond 
 
de hangende kop met 
 
kwaaie blikken 
 
zo mooi 
 
 
zingt Muskee schroeiend 
 
van het verliefde 
 
verloren zijn 
 
 
zompig en wanhopig 
 
schroeiend eenzaam 
 
en gemeen 
 
 
somebody will  
 
know someday 

 
 
 
onheilspellend 
 
klauwt Brood 
 
op zijn klavier 
 
vraagtekens 
 
 
 
            

 
            Frank Antonie van Alphen 


